
Voorjaar 2024

‘Ge komt van ver,’ zei mijn moeder tegen mij toen ze via via 
vernomen had dat ik weer naar de mis ging. Even leek ze een 
spottende opmerking klaar te hebben; vervolgens zag ik haar 
een besluit nemen, het besluit deze wending goed te keuren en 
misschien zelfs aan te moedigen.
 ‘En vallen die mensen daar een beetje mee?’
 ‘Het gaat niet om de mensen, mama.’
 ‘Ah, ja.’
 Het zal wel typisch zijn geweest voor de verhouding die 
we hadden dat ik haar dat niet zelf vertelde. Hoe dan ook 
vertelde ik het aanvankelijk aan niemand, en ook nu praat ik 
er nauwelijks of niet over, tenzij mij expliciet wordt gevraagd 
om voor een publiek een getuigenis af te leggen. Dat publiek 
luistert dan aandachtig, wat in andere omstandigheden zelden 
het geval is. Ik kan niet spreken – en soms weiger ik te spreken 
– wanneer er niet wordt geluisterd. Het is verloren energie. 
Mijn moeder was niet de beste luisteraar. Zodra je iets had 
gezegd, koppelde ze dat aan iets wat ze zelf had meegemaakt, 
en vervolgens begon ze daarover te vertellen. Praten om niet 
te hoeven te luisteren. Misschien was ze bang iets te horen wat 
haar onaangenaam was, wat niet in haar kraam paste. Er zijn 
bedroevend weinig goede luisteraars. 
Uit Van ver gekomen
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Voorwoord

V er voor ‘bestaanszekerheid’ een campagnethema in de Haagse 
politiek werd, had Esmah Lahlah dit onderwerp al op de kaart ge-
zet, was te lezen in NRC. Dit politiek talent met een groot sociaal 
hart en de nieuwe nummer twee van GroenLinks-PvdA, lijkt ook 

over een goed gevoel van timing te beschikken. Het juiste boek op het juiste 
moment uitgeven is geen sinecure, maar soms heeft de schrijver zelf die voels-
prieten. Het boek van Esmah Lahlah zou weleens op een heel goed moment 
kunnen komen. Ook Nicolas Lunabba, Winnie Sorgdrager en Sibo Rugwiza 
Kanobana zijn van die vernieuwende denkers die perfect aansluiten bij het 
huidige maatschappelijk debat. Fictie is minder direct toepasbaar, maar niet 
minder belangrijk. En als overal wordt geroepen hoe moeilijk fictie het heeft, 
grijp ik zelf juist weer terug op dat genre. Literatuur kan op een meer onder-
zoekende manier relevant zijn, je confronteren en tot nadenken stemmen. Of 
je gewoon verrassen als een lekker boek.

Ik wens iedereen een goed voorjaar.

Nathalie Doruijter
Uitgever



DE GEUS2 NON-FICTIE

Bestaanszekerheid vanuit een gevoelde 
urgentie en jarenlange kennis van zaken

> Nummer twee op kan-
didatenlijst GroenLinks/
PvdA

> Esmah Lahlah beli-
chaamt het nieuwe  
leiderschap

> Vertrekpunt is haar eigen 
ervaring in de bijstand

> Lahlah combineert op-
rechte betrokkenheid 
met gedegen dossier-
kennis

> Uitgeroepen tot beste 
lokale bestuurder 2021
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Esmah Lahlah
We hebben het 
over mensen
Bestaanszekerheid vraagt om fundamenteel ander beleid 

NON-FICTIE

I nflatie, krapte op de woningmarkt, wisselende energieprijzen… Het 
wordt steeds moeilijker om rond te komen en zeker te zijn van je be-
staan, zelfs als je een baan hebt. Dit geldt al helemaal voor wie leeft 
rond het sociaal minimum.

Esmah Lahlah maakt zich al jaren hard voor bestaanszekerheid. Als wethou-
der in Tilburg besloot ze zelf een maand te leven van een bijstandsuitkering 
om te begrijpen wat het beleid voor mensen betekent. Het roer ging om en ver-
trouwen werd het uitgangspunt.
In We hebben het over mensen laat Esmah Lahlah zien hoe het anders kan. Fun-
damenteel anders. Ze legt de basis voor een rechtvaardig beleid dat perspectief 
biedt, voor een samenleving waarin iedereen meetelt.

Esmah Lahlah (Helmond, 1979) was de afgelopen vijf jaar wethouder be-
staanszekerheid en armoedebeleid in Tilburg, voordat ze de overstap maakte 
naar de landelijke politiek. Ze studeerde ontwikkelingspsychologie aan Til-
burg University en promoveerde op de relatie tussen geweld en kindermis-
handeling in Marokkaans-Nederlandse gezinnen. Ze werkte onder meer als 
docent social work en universitair docent.

‘Al jaren vraag ik om meer 
aandacht voor bestaansze
kerheid. Het is goed te zien 
dat zoveel andere politieke 
partijen het onderwerp se
rieus zijn gaan nemen. Daar 
ben ik blij om. Maar nu moe
ten we met z’n allen samen 
ook bij de kern van het pro
bleem durven komen.’ 
– Esmah Lahlah 

Baanbrekende 
ideeën over 
bestaanszekerheid

Omslag Rouwhorst + Van Roon
Omslagillustratie Alifya Al-Harazi
Uitvoering Paperback, 135 x 215 mm
Omvang ca. 160 pagina’s
Prijs € 16,99
ISBN 9789044550009
NUR 320
Verschijning februari 2024

Promotie
• Interviews op radio & tv
• Aandacht in pers, 
 podcasts en onlinemedia
• Vooruitexemplaren
• Debatavonden
• Onlinecampagne

©
 Roos Pierson
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Colm Tóibín
Long Island

FICTIE

N ew York, jaren zeventig. De Ierse Eilis Lacey woont al twintig jaar 
samen met haar man, Tony Fiorello, en kinderen in Long Island, 
iets te dicht bij haar schoonfamilie. Tot een schokkend bericht 
Eilis terugdrijft naar Ierland, naar een wereld die ze al lang dacht 

achter zich te hebben gelaten en naar manieren van leven en liefhebben die ze 
dacht verloren te hebben.

Colm Tóibín (Ierland, 1955) is een van de belangrijkste hedendaagse Ierse 
auteurs. Hij woont in Dublin en New York, waar hij doceert aan Columbia 
University. Met zijn literaire werk heeft hij vele prijzen gewonnen, waaronder 
de International Dublin Literary Award, en hij werd meermaals genomineerd 
voor de prestigieuze Booker. Bij De Geus verschenen eerder onder meer De 

tovenaar over het leven van Thomas Mann, De Meester, het succesvol verfilm-
de Brooklyn en Nora, gebaseerd op het leven van Tóibíns moeder.

Promotie
• Auteursbezoek
• Interviews
• POS-materiaal op 
 aanvraag

Meesterlijke 
roman vol humor 
en emotionele 
diepgang

Oorspronkelijke titel Long Island
Vertaling Nadia Ramer
Omslag Paul Pollmann
Omslagillustratie Rekha Arcangel/
Arcangel
Uitvoering Paperback, 135 x 215 mm
Omvang ca. 320 pagina’s
Prijs € 24,99
ISBN 9789044549911
NUR 302
Verschijning mei 2024

Over Brooklyn:

‘Een boek om intens van te genieten.’ 
–  Het Parool

‘Het meest meeslepende en ontroerende 
portret van een jonge vrouw dat ik in 
lange tijd heb gelezen.’ – The Guardian

‘Kan je je leven lang bijblijven.’ – Ali Smith

 

©
 Brigitte Lacom

be



‘Een van 's werelds beste schrijvers.’ 
– Kirkus Reviews 

> Verschijnt tegelijkertijd 
met de Engelse editie

> Het vervolg op de 
 bekroonde bestseller 

Brooklyn
> Van Brooklyn zijn meer 

dan 300.000 exemplaren 
verkocht

ISBN 9789044537581
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> Genomineerd voor de 
National Book Award

> Hoogtepunt in het oeuvre 
van gelauwerd schrijfster

> Een van de grote romans 
over de Duitse een-

 wording

‘Een van de droefgeestigste en mooiste 
romans die ik ooit heb gelezen.’ – The Guardian
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Jenny Erpenbeck 
Kairos.

FICTIE

B erlijn, 1986. Katharina en Hans ontmoeten elkaar toevallig in de 
bus en voelen zich onmiddellijk sterk tot elkaar aangetrokken. Zij 
is een studente van 19, hij is 34 jaar ouder, getrouwd en een succes-
vol schrijver en radiomaker. De twee beleven een allesverzengen-

de liefde, die echter verre van gelijkwaardig is. De oudere Hans leert Katharina 
over het leven, maar als zij haar eigen weg vindt, ontwikkelt hij een agressie 
jegens haar, die sadistische en paranoïde trekken vertoont en uiteindelijk tot 
een definitieve breuk leidt. Dit alles speelt zich af tegen de achtergrond van de 
nadagen van de DDR. Het einde van de relatie weerspiegelt zich in het einde 
van de DDR en de daarmee gepaard gaande ontgoocheling en de teloorgang 
van maatschappelijke en politieke idealen. 

‘Met Jenny Erpenbeck heeft Duitsland een uitzonderlijke auteur, die ons met 
haar beschrijvingen van een verscheurd land en een dito eeuw eraan herin-
nert dat romanciers met de geschiedenis om kunnen gaan op een manier die 
politici en historici niet gegeven is; dwars door alle dogma’s heen versplinte-
ren ze de tijd en conserveren ze het puin.’ – The Atlantic

Jenny Erpenbeck (Oost-Berlijn, 1967) is een van de belangrijkste heden-
daagse auteurs van Duitsland. Haar werk wordt in vele talen vertaald en werd 
bekroond met talloze prijzen. Zo won haar roman Aller Tage Abend (in Neder-
land verschenen onder de titel Een handvol sneeuw) de Europese Literatuurpijs 
en de Independent Foreign Fiction Prize. Haar roman Heimsuchung (Huishou-

den) werd door de Guardian opgenomen in de lijst van de 100 belangrijkste 
boeken van de 21e eeuw. 

Promotie
• Auteursbezoek
• Recensies
• Interviews

'Haar schrijfstijl 
is even ritmisch 
precies als een 
symfonieorkest.' 
– Frankfurter 
Allgemeine Zeitung

Oorspronkelijke titel Kairos.
Vertaling Elly Schippers
Omslag Rouwhorst + Van Roon
Omslagillustratie Eva Vázquez
Uitvoering Paperback, 135 x 215 mm
Omvang ca. 320 pagina’s
Prijs € 24,99
ISBN 9789044547412
NUR 302
Verschijning maart 2024 

©
 Katharina Behling
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Lucy Cooke
BITCH
Een revolutionair handboek over sekse, evolutie en het 
vrouwtjesdier

> Voor lezers van Midas 
 Dekkers en Frans de Waal
> Buitengewoon geestig en 
 verhelderend
> Verschijnt op Internationale 
 Vrouwendag

‘Vol verrukkelijke 
verrassingen.’ 
– The Guardian

 
 
Oorspronkelijke titel Bitch. A Revolutio-
nary Guide to Sex, Evolution and the  
Female Animal
Vertaling Inge Pieters
Omslag Margo Togni naar een ontwerp 
van Holly Ovenden
Uitvoering Paperback, 135 x 215 mm
Omvang ca. 480 pagina’s
Prijs € 26,99
ISBN 9789044548907
NUR 320
Verschijning maart 2024

S eksistische aannames over vrouwelijkheid die in de rest van de sa-
menleving allang achterhaald waren, hebben nog lang de blik van 
biologen en zoölogen op vrouwtjesdieren vertroebeld. Het vrouw-
tje, dat was natuurlijk de moeder, de zorgende, het zwakke geslacht. 

Maar de afgelopen decennia heeft er een wetenschappelijke revolutie plaats-
gevonden die ons meer inzicht heeft gegeven in het vrouwelijke. Dit boek gaat 
over die revolutie.
Zoöloog Lucy Cooke stelt je voor aan een waanzinnige cast van opmerkelijke 
vrouwtjesdieren en de wetenschappers die hen bestuderen. De meerkatmoe-
ders van de Kalahari zijn de meest moorddadige roofdieren ter wereld. De alba-
trossen op Hawaii voeden hun nageslacht op in same sex-stelletjes. Vrouwelij-
ke maki’s op Madagaskar domineren de mannetjes in fysieke en politieke zin.
Deze bad bitches van het dierenrijk rekenen voorgoed af met achterhaalde bi-
naire ideeën over lichamen, hersenen, biologie en gedrag.

Lucy Cooke studeerde zoölogie in Oxford bij Richard Dawkins. Ze schreef 
voor talloze toonaangevende media en is een gelauwerd documentaire- en 
tv-maker voor onder meer BBC, ITV en National Geographic. Haar eerdere 
boek Wilde verhalen, de ware aard van onbegrepen beesten werd in zeventien ta-
len vertaald en door NRC verkozen tot een van de beste boeken van het jaar.

‘Briljant.’ – Times Literary Supplement

‘Heerlijk origineel.’ – Daily Mirror
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Promotie
• Auteursbezoek
• Boekhandelsposter op 
 aanvraag
• Briefkaartjes

‘Een sprankelende afrekening met 
wetenschappelijk seksisme.’ – Naturemen

Over Wilde verhalen:

‘Geestige en leerzame non-fictie, 
vol wonderlijke aannames.’ 
– NRC

‘Ideale mix van natuurhistorie 
en reportage die ook buiten-
gewoon aanstekelijk is opge-
schreven.’ – VPRO Gids
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S la je op de vlucht om iemand te vergeten of om diegene juist dicht 
bij je te houden?
Zul je diens lelijke kopjes ooit terugvinden in de kringloopwinkel?
Hoeveel koeiendagen heb je nodig voor je weet hoe je moet rouwen?

De dood waart in verschillende gedaantes rond door de derde dichtbundel van 
Kira Wuck. Gelukkig weet zij ook hoe je verdriet kunt verleggen. Troost blijkt 
onder meer te vinden bij andere lichamen, een heelal boven je bed of in de Bur-
ger King. Soms moet je simpelweg weer eens echt goed naar jezelf kijken, om te 
zien ‘hoe mijn ledematen zich konden uitvouwen// zodat ze jou zachtjes kon-
den raken als het riet’.

Kira Wuck (1978) is dochter van een Finse moeder en een Indonesische va-
der. Ze groeide op in Amsterdam, maar voelt zich thuis bij het absurdisme en 
de melancholie uit de noordelijke landen. Voor haar poëziedebuut Finse meis-

jes ontving ze de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs en nominaties voor de C. 
Buddingh’-Prijs en de Jo Peters PoëziePrijs. Ook haar verhalenbundel Nood-

landing, haar tweede dichtbundel De zee heeft honger en haar debuutroman 
Knikkerkoning werden zeer goed ontvangen.

‘De melancholische, verwonderde blik van 
Kira Wuck blijft treffen.’ **** – De Morgen

‘Stoer, geestig, treurig.’ – Trouw

Promotie
• Optredens
• Recensies
• Interviews
• Onlinecampagne

In haar onmiskenbaar 
eigen idioom zoekt 
én bevecht Kira Wuck 
de balans tussen 
lichtheid en gewicht

Omslag Rouwhorst + Van Roon
Omslagillustratie Elske Verdoorn
Uitvoering Paperback, 150 x 220 mm
Omvang ca. 96 pagina’s
Prijs € 18,99
ISBN 9789044549867
NUR 306
Verschijning februari 2024

Kira Wuck
Koeiendagen

©
 Brenda van Leeuw

en
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De pers over eerder werk:  

‘Wucks kracht ligt in de scherpte en veelzeggend
heid van haar beelden, die zich nooit onmiddellijk 
prijsgeven, en de manier waarop ze alles achter en 
onder de woorden laat gebeuren.’ – de Volkskrant
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> Plaatst een politiek  
verwaarloosd 

 onderwerp opnieuw 
in de belangstelling

> Biedt historische 
context

> Onmisbaar voor 
 cultuurliefhebbers
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Winnie Sorgdrager
Zuurstof van de 
samenleving
Waarom cultuur een regeringszaak is 

NON-FICTIE

Nederland en cultuur, het is geen gemakkelijk huwelijk. Dankzij een 
vastgelopen subsidiesysteem, de drastische bezuinigingen uit 2011 
en anti-elitaire sentimenten in de samenleving geeft de overheid 
momenteel weinig geld uit aan deze zogenaamde linkse hobby.

In Zuurstof van de samenleving laat voormalig voorzitter van de Raad voor Cul-
tuur Winnie Sorgdrager zien welke historische wortels er ten grondslag liggen 
aan het huidige ongemak, en welke gevolgen dat door de jaren heen heeft ge-
had op het Nederlandse cultuurbeleid. Bovenal doet ze voorstellen voor een 
beter cultuurbeleid in een veranderend Nederland. Want cultuur is juist van 
groot belang voor de identiteit van een samenleving, en daarom is het even-
eens van groot belang dat iedereen aan cultuur kan deelnemen.

Winnie Sorgdrager (1948) is jurist. Ze was minister van Justitie, Eerste 
Kamerlid en lid van de Raad van State, maar ook voorzitter van de Raad voor 
Cultuur. Ze is bestuurder en toezichthouder (geweest) van een flink aantal 
culturele organisaties. Van jongs af aan is zij, hoewel niet opgegroeid in een 
cultureel milieu, geïnteresseerd geweest in cultuur.

Promotie
• Interviews
• Debatavond
• Presentatie in Nieuws-
 poort 

Hoe kunnen we de 
ingewikkelde relatie 
van Nederland met 
cultuur verbeteren?

Omslag Kaftwerk | Janine Hendriks
Uitvoering Paperback, 125 x 200 mm
Omvang ca. 192 pagina’s
Prijs € 18,99
ISBN 9789044549843
NUR 320
Verschijning mei 2024

©
 AN

P/Peter H
ilz
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©
 D

ilan Bozyel
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Çiler İlhan
EEN ZANDSTORM, 
ZEIDEN ZE

VERTAALDE FICTIE

D e negentien scènes in Een zandstorm, zeiden ze beschrijven sa-
men één dag, van ochtend tot avond, de dag waarop Leyla uit 
het dorp Eigenheim en Bilal, een van haar verwanten, zich zul-
len verloven. De roman begint met de voorbereidingen voor het 

grote feest dat zal worden gehouden in het huis waar Leyla met haar familie 
woont. Er moet eau de cologne worden gekocht, dorpsgenoten worden nog 
eens uitgenodigd, en de pannen gaan op het vuur. Het verhaal eindigt met een 
bloedbad als familieleden van Leyla uit het nabijgelegen dorp Ginderbuiten tij-
dens het gebed het huis binnendringen en met hun wapens de meeste aanwe-
zigen neermaaien.
In compacte stijl, met beeldende beschrijvingen en subtiele vooruitwijzingen 
neemt Çiler İlhan je mee in het drama. Ze wijst steeds terloops op zaken die 
mogelijk een rol spelen in het drama: heimelijke liefdes en ontrouw, conflicten 
over grond en de slepende strijd tussen Koerden en de Turkse overheid. 
We leven in een gepolariseerde samenleving, en in een wereld waarin tegen-
stellingen steeds groter worden. De roman van Çiler İlhan laat zien dat de nei-
ging maar één oorzaak aan te wijzen, één schuldige, veel te simplistisch is.

Çiler İlhan (1972, Turkije) studeerde Internationale Betrekkingen en Po-
litieke Wetenschappen. Ze heeft gewerkt in hotelmanagement, marketing/
communicatie en uitgeverijen (als redacteur/schrijver) en schrijft voor diver-
se kranten en tijdschriften. Ze is lid van de Turkse en Nederlandse PEN. Ze 
woont in Nederland.

Promotie
• Vooruitexemplaren
• Boekenleggers
• Affiches

©
 D

ilan Bozyel

Oorspronkelijke titel Nişan Evi
Vertaling Hanneke van der Heijden
Omslag Ontwerphaven
Uitvoering Paperback, 125 x 200 mm
Omvang ca. 120 pagina’s
Prijs € 14,99
ISBN 9789044549003
NUR 302
Verschijning april 2024

‘İlhan beschikt over een breed en 
diepgaand inzicht in het menselijk tekort. 
Ze slaagt erin de veelzijdigheid van het 
leven helder en treffend te beschrijven.’ 
– Jury van de EU-Literatuurprijs

Gebaseerd op de
massamoord die 
plaatsvond in mei 
2009 in het zuidoos-
ten van Turkije
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Nicolas Lunabba
BEN JE VERDRIETIG 
ALS IK DOODGA?

N ick groeide op in een achterstandswijk met de constante dreiging 
van geweld. Als jongerenwerker in zijn oude buurt wijdt hij nu 
zijn leven aan jongens zoals hij – maar hij laat ze niet te dicht-
bij komen. Dat is de enige manier om het vol te houden in deze 

buurt, waar het met de meeste jongens slecht afloopt.
Dan komt Elijah in beeld, een getroebleerde jongen met een onmiskenbaar ta-
lent voor basketbal. Op school raakt hij voortdurend in de problemen, thuis 
heeft hij te kampen met een alcoholistische moeder. Tegen wil en dank neemt 
Nick Elijah in huis en probeert hem de stabiele omgeving te bieden die hij no-
dig heeft. Maar kan hij dat wel? En moet hij zich wel hechten aan iemand als 
Elijah of neemt hij daarmee een voorschot op onvermijdelijke rouw? En wat 
gebeurt er met al die andere jongens die hij niet in huis neemt?

Ben je verdrietig als ik doodga? is geschreven in briefvorm, in rauw en direct pro-
za. Het is een pageturner over een jongen op de bochtige weg naar een betere 
toekomst, een hartverscheurende memoir over vriendschap en liefde tussen 
beschadigde mensen, en een aanklacht tegen de politiek die zo veel jongens in 
zo veel Europese steden aan hun lot overlaat.

Nicolas Lunabba is een gelauwerde jongerenwerker en sinds Ben je verdrietig 

als ik doodga?, zijn explosieve debuut, een opiniemaker die van grote invloed 
is op het Zweedse publieke debat.

Promotie
• Auteursbezoek
• Interviews
• Debatten

Vlammende literai-
re memoir over de 
betekenis van echt 
gezien worden

©
 Jesper Klem

edsson Sotom
ayor

Oorspronkelijke titel Blir du ledsen 
om jag dör?
Vertaling Jasper Popma
Omslag bij Barbara naar een 
ontwerp van Sara Acedo
Uitvoering Paperback, 135 x 215 mm
Omvang ca. 320 pagina’s
Prijs € 24,99
ISBN 9789044548884
NUR 320
Verschijning april 2024

‘Iedereen moet dit lezen. Iedereen.’ 
– Sydsvenskan

MEMOIR
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‘Weinig boe-
ken hebben zo 
veel in mij los-
gemaakt. Maar 
woede en mach-
teloosheid wor-
den verzacht 
door Lunabba’s 
hoopgevende 
eerlijkheid en 
diepe empathie.’ 
– Marit Törnqvist

> Onmiddellijke bestseller 
 in Zweden, kwam binnen 
 op nummer 1
> Voor lezers van Tara 
 Westover, Ta-Nehisi Coates 
 en James Baldwin
> Over de noodzaak om te 
 kijken naar alle kinderen
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©
 Jef Van Eynde
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Kristien 
Hemmerechts
VAN VER GEKOMEN

NON-FICTIE

N aar aanleiding van het overlijden van haar zus en haar moeder, 
respectievelijk op 18 en 20 oktober 2022, probeert Kristien Hem-
merechts haar complexe relatie met hen te ontrafelen. Hoe be-
palend ook, die relatie heeft haar niet verhinderd om met vallen 

en opstaan haar eigen weg te banen, én nieuwe banden te smeden, o.a. met 
‘vervangzussen’. In het levensverhaal van de veelvuldig gelauwerde docu-
mentairemaakster Heddy Honigmann (1951-2022), met wie ze bevriend was en 
samenwerkte, herkent ze veel van zichzelf. Geleidelijk aan heeft ze haar angst 
voor mensen leren overwinnen. ‘Ik ben een vertrouwende,’ zegt ze met een 
vleugje zelfspot.

Kristien Hemmerechts woont sinds drie jaar opnieuw de mis bij. Het was alsof 
iemand – God? – langdurig op haar schouder tikte. Ze mepte de hand weg, ze 
wilde zelfs niet geloven dat die hand er was. Uiteindelijk gaf ze zich gewonnen. 
Ze stond zichzelf toe de verbondenheid met God te voelen, en vond liefde, rust 
en kracht.

Het rijke oeuvre van Kristien Hemmerechts (1955) bestaat uit romans, 
verhalenbundels en autobiografische essays. Ze werd veelvuldig bekroond, 
onder meer met de Frans Kellendonk-prijs en de Cultuurprijs van de Vlaamse 
Gemeenschap.

Promotie
• Interviews
• Besprekingen
• Lezingen

Wat betekent 
familie?

©
 Jef Van Eynde

Omslag Ontwerphaven
Omslagillustratie Le nuage van 
Léon Spilliaert © Luc Schrobiltgen, 
Brussel
Uitvoering Paperback, 135 x 215 mm
Omvang ca. 256 pagina’s
Prijs € 23,99
ISBN 9789044549836
NUR 320
Verschijning februari 2024

Over gemankeerde relaties en een 
universeel verlangen tot verbinding



DE GEUS20 NON-FICTIE

©
 Joris C

asaer

‘Ik ben, met een witte 
moeder en een zwarte 
vader, zowel wit als 
zwart. Dat wil zeggen dat 
ik door mijn ervaringen 
in Congo aan den lijve 
heb ondervonden wat 
wit privilege is, maar dat 
ik in België ook racisme 
heb meegemaakt. Die 
contradictorische 
ervaring brengt een 
waarheid aan het licht 
waar veel witte mensen 
blind voor zijn of die ze 
zelfs ontkennen.’ 
– Sibo Rugwiza Kanobana
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Sibo Rugwiza 
Kanobana
WITTE ORDE
Over ras, klasse en witheid

NON-FICTIE

Als het over racisme gaat, focussen we voornamelijk op ‘de ander’. 
Toch krijgen we er pas echt vat op als we de rollen omdraaien en 
onszelf in de spiegel kijken: de witte orde.
In dit baanbrekende werk analyseert Sibo Kanobana de vaak on-

zichtbare kluwen aan waarden en normen, ideeën en gedragingen die we door 
de geschiedenis heen als superieur zijn gaan zien. Witte orde biedt een nieuwe, 
noodzakelijke lens om onze samenleving te doorgronden en is een uitnodiging 
om een andere en duurzamere richting in te slaan.

Sibo Rugwiza Kanobana is docent sociolinguïstiek en postkoloniale stu-
dies aan de Open Universiteit van Nederland. Hij is coauteur van De bastaards 

van onze kolonie: verzwegen verhalen van Belgische metissen (2010) en samenstel-
ler van de bundel Zwarte bladzijden. Afro-Belgische reflecties op Vlaamse (post)

koloniale literatuur (2021). Daarnaast is hij redacteur van rekto:verso.

Promotie
• Lezingen en debatavonden
• Interviews
• Onlinecampagne

> Een van de scherpste  
 denkers over ras, klasse 
 en witheid
> Met Kanobana’s per-
 soonlijke verhaal op de 
 achtergrond
> Racisme ook geschied-
 kundig, sociaal en 
 politiek ontleed

Biedt een geheel 
nieuw perspectief 
op diversiteit

©
 Joris C

asaer

Omslag Kaftwerk | Janine Hendriks
Uitvoering Paperback met flappen, 
125 x 200 mm
Omvang ca. 160 pagina’s
Prijs € 15,99
ISBN 9789044547542
NUR 320
Verschijning maart 2024
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Marie NDiaye
DE WRAAK IS AAN 
MIJ

> Voor de lezers van Elena 
 Ferrante en Patricia 
 Highsmith
> Verschijnt in 19 talen
> Meer dan 75.000 exempla-
 ren verkocht
> Dit boek was het literaire  
 evenement van het jaar in 
 Frankrijk

Een witte advocate 
en een zwarte 
schoonmaakster. 
Wie bespeelt wie?

Oorspronkelijke titel La vengeance 
m’appartient
Vertaling Floor Borsboom
Omslag Rouwhorst + Van Roon
Omslagillustratie Rytis Bernotas
Uitvoering Paperback, 135 x 215 mm
Omvang ca. 236 pagina’s
Prijs € 21,99
ISBN 9789044547382
NUR 302
Verschijning mei 2024

M r. Susane is een rustige advocate van middelbare leeftijd, die 
een bescheiden bestaan leidt in Bordeaux. Maar als een zekere 
Gilles Principaux haar vraagt om zijn vrouw te verdedigen, die 
beschuldigd wordt van de moord op hun kinderen, raakt mr. 

Susane verscheurd. Vaag herinnert ze zich Gilles uit haar jeugd. Ze raakt door 
de zaak geobsedeerd, maar kan de gebeurtenissen niet helemaal reconstrueren.

Ondertussen maakt ze zich steeds meer zorgen om Sharon, een jonge immi-
grante uit Mauritius die haar huis schoonmaakt en haar op een afstandelijke 
en veeleisende manier behandelt, ondanks Susanes pogingen om haar te hel-
pen met haar verblijfsvergunning. In een vijandige en verstikkende omgeving 
ontdekt Susane gaandeweg wie Gilles Principaux werkelijk is.

Marie NDiaye (Pithiviers, 1967) is een van de meest vooraanstaande schrij-
vers in de Franse taal. Haar werk werd bekroond met prestigieuze prijzen, 
waaronder de Femina, de Goncourt en de Marguerite Yourcenar-Prijs. Ze 
schreef meer dan twintig romans, waaronder Drie sterke vrouwen, die haar 
internationale doorbraak betekende.

‘Marie NDiaye schrijft over hedendaags 
Frankrijk en vangt wat de samenleving 
beweegt.’ – Le Point

‘Een uitzonderlijke roman over de 
tegenstrijdigheid waarin vrouwen 
gevangenzitten.’ – Masque et la Plume

©
 H

annah/O
pale
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‘Marie NDiaye brengt haar lezers 
niet alleen uit balans, ze slaat ze 
letterlijk omver.’ – Livres Hebdo

‘Al jaren een van de 
interessantste schrijfsters
van Frankrijk.’ – de Volkskrant

Promotie
• Interviews mogelijk
• Literaire festivals
• Recensies
• Onlinecampagne
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Martin Hendriksma 
HET GEHEIM  
VAN BOLS  
Hoe de oorlog een familiebedrijf verscheurt  

NON-FICTIE

I n de zomer van 2020 kruipt Martin Hendriksma naar een onderduik-
ruimte op een Heemsteedse zolder. Daar treft hij een matras aan, twee 
lege flessen en een verscheurde krant uit november 1941. De eerste 
bewoners van het huis blijken adjunct-directeur Ernst Moltzer van 

de internationaal bekende jenever- en likeurenfabrikant Bols en zijn vrouw. 
Ernst probeerde in de oorlog over zee naar Engeland te vluchten en is sinds-
dien vermist. Zijn flamboyante echtgenote Traut, een Oostenrijkse gravin, zou  
hem hebben verraden.

Hendriksma duikt in het onthutsende oorlogsverhaal van het familiebedrijf 
Bols. Beetje bij beetje ontrafelt hij wat door Bols altijd zorgvuldig verzwegen 
werd. En in een tot de laatste bladzijde spannende zoektocht neemt hij alle 
twijfels weg over het tragische lot van de verdwenen Ernst.

Martin Hendriksma (Sneek, 1966) publiceerde eerder de romans Familie-

vlees en Hunkering. In 2013 verscheen Lutine, over een in 1799 bij Terschelling 
vergaan goudschip. In 2017 volgde De Rijn en in 2021 Aan zee. De laatste twee 
boeken vormden de basis voor de veelbekeken tv-series Langs de Rijn en Langs 

de kust, die Hendriksma met Huub Stapel presenteerde.

Promotie
• Interviews voor radio, tele-
 visie, dag- en weekbladen
• Recensies
• POS-materiaal op aanvraag
• Onlinemarketingcampagne

Wat weegt 
zwaarder: morele 
principes of  
economisch 
belang?

Omslag bij Barbara
Omslagillustratie privéarchief
Uitvoering Paperback met flappen, 
135 x 215 mm
Omvang ca. 350 pagina’s
Prijs € 24,99
ISBN 9789044546880
NUR 320
Verschijning februari 2024

Het verzwegen verhaal over een 
iconisch drankbedrijf tijdens de 
Tweede Wereldoorlog

©
 Sake Rijpkem

a
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Over Aan zee: 

‘Fijnzinnig 
en spannend’ 
– NRC 

‘Een geboren 
verteller’ 
– Trouw

Nu al een 
optie op de
theater
rechten en 
veel belang
stelling voor 
de film
rechten van 
Het geheim 
van Bols
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